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“De Nieuwsbrief” verschijnt sporadisch vanaf 2013. Aan ieder lid van onze club wordt dit 

clubblad uitgedeeld.                                                                                                                                                                           

De bedoeling van deze brief is om alle leden (met of zonder computer) zoveel mogelijk te 

informeren over het reilen en zeilen van de club en de wandelfederatie “Wandelsport 

Vlaanderen”. Ook jij kan meehelpen aan deze “Nieuwsbrief”, want elk bericht van jullie is 

welkom. Schrijf een paar leuke wandelanekdotes, vreemde voorvallen, een melding van een 

geboorte, huwelijk, jubileum een overlijden….                                                                                                                                                                                                    

Het hoeven geen ellelange teksten te zijn. Twee zinnetjes of een foto is al voldoende om 

iedereen op de hoogte te brengen van het gebeuren.  

Nu de zon al af en toe van de partij is en we al volop in de lente zitten, schrijven we deze 

‘Nieuwsbrief’, op ons terras met op de thermometer 22° graden. We hebben meer zin om 

onze wandelschoenen aan te trekken en op pad te gaan.                                                                  

Tevreden kijk ik terug op enkele activiteiten die onze club reeds georganiseerd  heeft in 2023. 

Buiten onze geslaagde edities van onze ‘Welkom-wandeling’ en de Pellepatat-kermis hadden 

we ook onze bus uitstappen naar Oud-Turnhout, Ophoven en met de vrienden van de Kille 

Meutel naar Knokke.                                                                                                                 

Nieuwe plekjes ontdekken of deskundige uitleg krijgen van gidsen, die ons stap voor stap 

interessante uitleg verstrekten over fauna en flora, maakte het dagprogramma interessant . 

Telkens kon onze groep genieten van ‘ne schoooeeeiiine dag’ gekoppeld aan een leuke 

wandeling’. 

   

 



 

Met de Vogel & Parkvrienden trokken we op pad naar het Zwin. Toegekomen in Knokke 

werd onze groep van 40 man verdeeld in kleinere groepjes, afhankelijk welke afstand van 

wandeling gekozen werd.  Sommige kozen de kleine afstand van de Huttentocht, andere 

deden liever de wandeling naar Cadzand. Onder leiding van een gids en met een paar stevige 

rubberen laarzen aan, ging een derde groep naar het reservaat.  s’ Middags kregen we een 

lekker maaltijd met een drankje aangeboden in het Zwinbistro ‘The Shelter’ 

       

 

 

 

 

We keerden terug van onze uitstap rond 17u00 

Dank aan Franz Pieters en de fam. Vanhaelen-Verbraeken voor de zeer geslaagde daguitstap. 

Weekend van 22 en 23 april 2023 

Het Bestuur van de Parkvrienden werd uitgenodigd door het Gemeentebestuur & Jumelage 

Comité van Zaventem, om twee volle dagen in Duitsland door te brengen met een delegatie 

van onze Partnerstad Blankenheim. Dit uit dank omdat de mensen van Blankenheim ook bij 

de Parkvrienden ontvangen geweest zijn tijdens de ‘Herfsttocht’ in Sterrebeek in 2019.                                                                                                     

Door dhr Guy Van Damme en Yoke Verhellen  hadden we eerst uitleg gekregen over het 

verloop van ons weekend. Op zaterdag 22/4 vertrokken we dan om 9u aan de parking van het 

zwembad met 5 bestuursleden van de Parkvrienden. (Chantal, William, Christiane, William 

en Corinne) 

 

 



 

Tijdens de koffiestop in Raststätte Aachener, konden we kiezen uit lekkere koffiekoeken, met 

een grote tas dampende koffie.                                                                                                

Een bus van ‘Rantour’ bracht ons tegen 13u00 in Blankenheim waar we verdeeld werden in 

twee hotels (Hotel Finkenberg en hotel Schlossblik). De Parkvrienden kregen hun kamer 

toegewezen in hotel Finkenberg. Omstreeks 14u00 werden we ontvangen door de delegatie 

van Blankenheim in de nieuwe scholencampus ‘KuBiz’. We konden er genieten van een 

lekkere maaltijd. Om 15u00 werd er gestart met het officiële gedeelte van het weekend waar 

de twee Burgemeesters Ingrid Holemans & Jennifer Meuren samen met de raadsleden, de 

leden van het Jumelagecomité, de voorzitter Toni Schneider en de ‘Ortsvorsteher’ Alexander 

Manuel er ons een uitleg gaven over de verwezenlijkingen van diverse gemeentediensten met 

visuele presentatie. Daarna volgde het bezoek aan de nieuwe Turnhalle en busrit naar het 

Windmolenpark Rohr-Reetz in de hoge heuvels, met deskundige uitleg in het nieuwe 

‘Feuerwehrhaus te Lommersdorf.  De avond werd afgesloten met de ‘musikverrein’ uit Reetz.  

Na een lekker buffetdiner hebben we onze dansschoenen aangetrokken en werd de 

zaterdagavond vol ambiance afgesloten. Zondag na een uitgebreid ontbijtbuffet vertrokken we 

voor een rondrit door de ‘Highlights’ van de gemeente 

met de Freilinger See, het Friedenskreuz op de 

Hühnerberg en voor een kleine wandeling naar de 

Kalvarienberg te Alendorf.                                  

Diegenen die liever een stevige 

wandeling wilde maken konden o.l.v 

Toni Schneider van Lommersdorf naar 

Ahrhütte stappen. Om 13u00 bezochten 

we  de ‘Eifalia Schmetterlingsgarten’ 

(vlindertuin) en na een Eifellunch 

moesten we tot onze grote spijt afscheid nemen van 

onze Duitse vrienden en keerden we terug naar 

Zaventem.                                                              

Onze dank gaat uit naar de Burgemeester, het 

gemeentebestuur en de mensen van het 

Jumelagecomité voor het prachtige weekend 

waarvan we mochten deel uitmaken. 



 

 

 Zondag 14 mei 2023 ‘Airportwandeling’ 

Op zaterdag 13 mei stond reeds een groot aantal Parkvrienden klaar om de zaal 

Nothegemhoeve klaar te zetten. Vele handjes maken licht werk. Twee uur nadien stond alles 

klaar, om volgende dag dadelijk van start te gaan. 

Zondag 6u30 kwamen we met 47 helpers toe aan ‘Nothegemhoeve’. De sleutel werd in het 

slot gestoken. ‘ALARM’ in de zaal. Resultaat geen elektriciteit of gas. De verantwoordelijke 

van de gemeente werd opgebeld, maar spijtig genoeg kon niet verklaard worden waar ‘de 

panne’ vandaan kwam.  Ondertussen was onze Schepen Piet Ockerman toegekomen, die zijn 

zoon (elektricien) op belde om te vragen het probleem op te lossen. Geen resultaat. 

Ondertussen waren de mensen van ‘Fluvius’ ook al aangekomen en stelde vast dat het buiten 

aan een stroomcabine lag. Door Schepen Ockerman werden de scouts opgebeld voor de 

sleutel van hun lokaal naast de hoeve. Daar stond nog een elektrich vuur om onze pensen, 

pannenkoeken en  koffie klaar te maken. Ook het tweede 

gebouw van de zaal had nog elektriciteit. Met camping-

vuurtjes en koffiemachines verhuisden we naar de 

bijgebouwen van de zaal & scoutslokaal en konden we 

ons behelpen. Het was een dag van stress en camping-

organisatie, maar we zijn er dank zij de Schepen Piet 

Ockerman + zoon, Chris & Raf v/d gemeente 

doorgekomen en hebben de wandelaars (denk ik) niet 

veel 

gemerkt 

van de 

moeilijke werkomstandigheden. Op het einde 

van dag konden er 900 wandelaars op ons 

deelnemersblad geschreven worden en 

waren we heel tevreden. (in 2019 hadden  we 

906 wandelaars) . Dank aan alle medewerkers.                                                                                      

Ik moet nog één ding kwijt:  Wij hebben 

enkele mensen misschien teleurgesteld, omdat 

ze niet konden meehelpen. We hadden vele aanwezigen Parkvrienden, tijdens onze 

werkvergadering op 26 april, dan is het normaal dat de ‘werkposten’ op een paar seconde 

volzet waren.  Ze kunnen zeker meehelpen tijdens onze 

‘Herfsttocht’ op  zondag 8 oktober 2023. 

Iedereen een leuke en toffe vakantie 

toegewenst  !! 


